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Befana; een ouwevrouweSinterklaas
[image: ][image: ][image: ] (
Italia
 is in meerdere opzichten een bijzonder land.
 Sinterklaas komt er praktisch niet, 
Babbo
 Natale,
 
de 
kerstman
 wel, maar het meest populair is toch wel
 
La 
Befana
.
 Een kleine, oude dame die al eeuwenlang in de nacht van 5 op 6 januari op haar bezemsteel cadeautjes, snoepjes en chocolaatjes brengt aan Italiaanse kinderen die zoet zijn geweest. Wie stout is krijgt van haar geen roe maar as en kolen! Kinderen hangen hun sokken aan de schoorsteenmantel, bij de open haard en zetten voor deze lieve oude vrouw een bord met een mandarijntje, een sinaasappel en een glas wijn klaar. De volgende ochtend is het maal door haar verorberd en staat haar handafdruk in as op het bord. De cadeautjes wachten in de sok, en altijd ligt er ook een beetje kolen of as onder in de sok, want geen enkel kind is het hele jaar door braaf geweest. Het bijbehorende versje vertelt dat ze 's nachts komt, getooid met een Romeinse hoed en met kapotte schoenen aan haar voeten:
La 
Befana
 
vien
 
di
 
notte
 
con
 
le
 
scarpe
 tutte rotte
col 
cappello
 
alla
 
romana
viva
 
viva
 La 
Befana
!
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HUISWERKKKKK            
Maak een tekening (A4) van drie opgewonden jonge  kinderen die de wijn voor 
Befana
 klaarzetten op de avond van 5 januari. Teken 
Befana
 er verborgen bij; de kinderen kunnen haar niet zien. Uiteraard is het donker; werk dus met veel grijstinten en een spaarzaam wit. Ken je iemand uit Italië die dit gebruik nog in ere houdt? 
Succes! 
)
 (
Beoordeling docent              
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